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Vorige weekend haalde ik croissants in huis voor het zondagse
ontbijt. Het was een gok. Ik kocht ze bij Whole Foods, een
biosupermarkt met een redelijk goede bakkerij. Warme bakkers
kan je hier op een hand tellen. De perfecte pistolet hebben we na
vijf jaar nog altijd niet gegeten, maar we weten waar we moeten
zijn voor koffiekoeken of lekker brood.

Twee happen van de croissant en ik proef kaneel, alweer. De
Amerikaanse keuken is vaak niet echt subtiel en waar ze kunnen,
gooien ze er een pak kaneel over. Ik gebruik het weleens in
hartige gerechten, maar heb er een hekel aan in zoetigheden.
Donuts of pretzels met daarop een mix van suiker en kaneel?
Brrr … Mijn tolerantie voor deze uitgesproken specerij is
verbeterd door hier te wonen, maar er zijn grenzen, een croissant
met kaneel is er een.

Ik ben niet eens een foodie, maar ik kan met heimwee aan onze
vroegere Delhaize denken. Nooit gedacht dat ik paprikachips of
een pot Belgian Pickles van Devos-Lemmens zou missen en de
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tartaarsaus is hier ook niet je dat. Op de Facebook-pagina’s en de
Whatsapp-groepen van Belgen in Amerika gaat het – behalve
over visumperikelen, De mol en vliegtuigtickets – vooral over
eten. Er worden Belgische recepten uitgewisseld en fier foto’s
getoond van pakketten die besteld zijn bij een online expatwinkel
of opgestuurd werden door vrienden of familie vanuit België.  -
Andalousesaus,  Côte d’Or-chocolade, Suzy-wafels en een puntzak
snoep van Kruidvat zijn de klassiekers. Het is aandoenlijk dat het
bij dat gemis om gewone dingen gaat, geen grote delicatessen. Nu
ja, witte asperges met grijze garnalen zijn al wat moeilijker met
de post te verzenden.

Mijn tolerantie voor kaneel is verbeterd
door hier te wonen, maar er zijn grenzen,

een croissant met deze uitgesproken
specerij is er een

Niet dat we hier alleen tot doorsnee Amerikaans eten veroordeeld
zijn. In Ann Arbor heb je het imperium van Zingerman’s. Met een
delicatessenzaak, een echte bakkerij, koffiehuis en restaurant is
dit al bijna 40 jaar een culinair instituut. Je kunt er niet alleen
terecht voor een selectie  Europese olijfolie en Franse kazen, maar
ook voor de alternatieve managementboeken van de eigenaar,
een ex-anarchist die zijn personeel deftig betaalt. Toen president
Obama in 2014 de universiteit in onze stad bezocht, ging hij eerst
bij Zingerman’s Deli een klassiek Reuben-broodje eten, met
cornedbeef, Zwitserse kaas en zuurkool.

Zingerman’s was lange tijd een eenzame voorloper, maar
intussen bloeit hier in ons stuk van het Midden-Westen een
boeiende culinaire scene, waarin invloeden uit de hele  wereld
gecombineerd worden met producten van lokale boerderijen.
Voor Detroit, op net geen uur rijden, heb ik nog een hele lijst van
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to-dorestaurants, van mediterraan over Caribisch tot vegan. En
dan zijn er nog al de foodtrucks, zowel in  Detroit als in Ann
Arbor, met taco’s, bao buns, oesters of barbecue – er is keuze zat.

Intussen heb ik ook de perfecte croissant gevonden, zonder
kaneel, bij de hippe Ochre Bakery in Detroit. Croissants en een
baguette, ik had het erbij kunnen houden. Toch ben ik nog naar
de andere kant van de uitgestrekte stad gereden – voor een taart.
Ik kan echt moeilijk naar  Detroit komen zonder langs te gaan bij
Sister Pie. Ze hebben er immers de beste taart ter wereld, de
Salted Maple Pie, met mierzoete ahornsiroop en bestrooid met
grove zoutkorrels. Mocht ik terug in België wonen, zou ik dus ook
dingen van hier missen. Zo gaat dat als je een tijdlang in het
buitenland woont, je leeft altijd een beetje tussen twee werelden.

In deze rubriek schrijft elke maand een andere gastcolumnist een tranche de vie. Deze
maand is dat Trui Moerkerke. Ze leidde een vorig leven in de Vlaamse media,
verhuisde vijf jaar geleden met haar gezin naar het Amerikaanse stadje Ann Arbor in
Michigan en verwerkt hier haar eerste en laatste indrukken.

Verschenen op donderdag 20 mei 2021
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