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In onze progressieve stad gaat straks de eerste cannabislounge
open. Je zal er joints kunnen roken of andere
marihuanaproducten gebruiken. Dat is een primeur voor
Michigan. Buren hebben al op de lokale tv geklaagd, bang dat er
potheads in hun straat zullen dwalen. Maar Ann Arbor heeft een
reputatie hoog te houden inzake cannabis activisme: al sinds de
jaren 70 vindt elk jaar op een zaterdag in april de Hash Bash
plaats. Dat is een protestbijeenkomst op het centrale
universiteitsplein downtown, waar in een wolk van love and
peace de legalisering van cannabis geëist wordt. Nu het zover is,
is de Hash Bash een groot feest. Het begon allemaal in 1971 toen
John Lennon en Yoko Ono hier een benefietconcert speelden om
drugsactivist John Sinclair te steunen. Sinclair zat een
gevangenisstraf van tien jaar uit nadat hij was opgepakt met twee
joints op zak.  Enkele dagen na het concert kwam hij vervroegd
vrij.
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Momenteel is recreatieve cannabis wettelijk in zestien staten van
de Verenigde Staten en in bijna veertig staten is het gebruik van
enige vorm van medicinale marihuana toegelaten. Het is in
Amerika een snelgroeiende industrie die vorig jaar een omzet van
61 miljard dollar haalde en goed is voor 320.000 fulltimejobs
(een verdubbeling sinds 2018).

Maar de hele sector bevindt zich in een wettelijke schemerzone.
Op federaal niveau is zowel recreatieve als medicinale cannabis
verboden. Kom je met een joint vanuit  Canada over de
Ambassador Bridge naar Michigan gereden, twee plekken waar
cannabis volledig legaal is, dan kan je opgepakt worden. Grenzen
zijn federale materie, ook de staatsgrenzen binnen de VS. Zo las
ik onlangs in de krant over overschotten in Oregon en tekorten in
het aangrenzende Nevada – waar marihuana moeilijker te
kweken is – maar vraag en aanbod kan je in dit geval niet zomaar
linken.

Het parlement in Michigan debatteert
over een wetsvoorstel om grote

billboardadvertenties voor cannabis te
verbieden

De wettelijke onduidelijkheid schrikt banken af. Vaak weigeren
ze samen te werken met cannabisfirma’s, waardoor die geen
toegang hebben tot leningen en bepaalde bankdiensten. In de
vele dispensaries – winkels met marihuanaproducten, van joints
tot straffe brownies en snoepjes – moet je meestal cash betalen.

Een meerderheid van de Amerikanen is ondertussen voor
legalisering, maar er staan nog heel wat discussies op stapel. Het
parlement in Michigan debatteert over een wetsvoorstel om grote
billboardadvertenties voor cannabis te verbieden. Steden en
gemeenten kunnen besluiten om geen toestemming te geven voor
winkels en huiseigenaars kunnen van hun huurders eisen dat ze
in hun huis geen wiet roken.
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‘Zelfs een drugshond kan er niet altijd aan uit, maar die van Ann
Arbor had er wel een mening over’, zegt mijn man. In zijn vrije
tijd is hij een verzamelaar van trivia en zo weet hij dat de politie
hier een Mechelse scheper inzet als drugshond. ‘Die hond is
getraind in het Nederlands, waardoor de politiemensen enkele
woorden Nederlands moeten instuderen, dat is makkelijker dan
de Malinois nieuwe commando’s aan te leren.’

Onze viervoetige landgenoot had geleerd om allerlei soorten
drugs te herkennen, behalve cannabis – je kan dat achteraf niet
meer ‘ontleren’ – omdat het stadsbestuur had voorzien dat de
legalisering er in 2016 zou komen. ‘Dat  gebeurde pas in 2018, en
dus heeft die hond een paar jaar een oogje dicht geknepen voor
cannabis.’

Op deze plaats schrijft elke maand een andere gastcolumnist een tranche de vie. Deze
maand is dat Trui Moerkerke. Ze leidde een vorig leven in de Vlaamse media,
verhuisde vijf jaar geleden met haar gezin naar het Amerikaanse stadje Ann Arbor in
Michigan en verwerkt deze maand haar eerste en laatste indrukken.
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